
 

Visie op Cultuureducatie bij Basisschool Leeve 

Bij Basisschool Leeve vinden we cultuureducatie erg belangrijk. Kunst en cultuur zijn niet 
alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen.  

Door kunst en cultuur te ervaren en erover na te denken, leren kinderen meer over de 
wereld. We bieden verschillende cultuurdisciplines aan zoals: beeldende kunst, theater, 
dans, muziek, mediakunst, literatuur en cultureel erfgoed. Deze koppelen we aan de thema’s 
die we behandelen. Zo maken we leren leuk en afwisselend met gastlessen en excursies. 

Het creatieve proces is voor ons het belangrijkste. Dit betekent dat kinderen leren 
onderzoeken, creëren en reflecteren. Ze leren ook technieken en hoe ze materialen moeten 
gebruiken. Kinderen maken keuzes, leggen uit waarom ze die keuzes maken en werken 
zelfstandig aan hun projecten. Reflectie helpt hen om te leren en vaardigheden voor de 
toekomst te ontwikkelen. Het proces is belangrijker dan het eindresultaat. We moedigen 
ouders aan om hun kind te vragen naar het verhaal achter hun werk. 

Verwondering en nieuwsgierigheid stimuleren het creatieve denken van kinderen en leiden 
tot nieuwe ideeën en producten. We zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen 
zelfvertrouwen krijgen, zichzelf durven laten zien en trots zijn op hun werk en dat van 
anderen. 

Door te leren kijken, luisteren, voelen, experimenteren en reflecteren, vergroten kinderen hun 
kennis en ontdekken ze hun eigen talenten op een creatieve manier. 

                                 

 


